
Voeg hier nog een leuk bijschrift toe. Dan weten we waar 

we naar kijken en de ruimte is gevuld 😉 

a 

Achttien jaar op de Filippijnen…. 

Iljo 

in deze brief >>> 

• Een korte terugblik op 18 jaar

Filippijnen!

• Hoe is Langham preken nu ook

alweer op de Filippijnen

gekomen.

• Studenten aan het woord!

Nieuwsbrief 
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Valentijnsdag 2005 pakte ik mijn koffer om in het vliegtuig te stappen naar 
Singapore voor een laatste training voordat ik naar de Filippijnen ging. Je 
leven in 35 kilo… wat was dat een avontuur. De jeugd in Wezep maakte 
zich zorgen over mijn Valentijnskaarten. Van sneeuw naar tropen.  

Eenmaal aangekomen op de Filippijnen was alles anders, niemand was op 
tijd, eten werd vaak koud geserveerd, rijst niet alleen drie keer per dag, 
zelfs nog rijstkoekjes bij de koffie! Verkeer was chaos, met 
tienbaanswegen door de stad en mensen die dan nog recht oversteken of 
tegen het verkeer inrijden omdat dat korter is. Armoede en rijkdom zo dicht 
bij elkaar maakte veel indruk op mij. Overvallen en inbraken lieten naast 
angst en irritatie, ook zien hoe groot de nood bij mensen is en hoe groot 
het verschil tussen arm en rijk. 

Na een periode van taalstudie en kennismaking met verschillende soorten 
werk, bleek duidelijk dat training aan dominees die niet naar een 
Bijbelschool kunnen mijn passie en gaven samenbracht. 

ABCCOP (Alliantie van Bijbelgetrouwe kerken, mede door OMF gestart) 
vroeg me na drie jaar of ik hen kon komen helpen met het verbeteren van 
hun deeltijd Bijbelschool voor de ABCCOP-kerken. Samen met een groep 
kernleiders heb ik toen het hele programma herschreven. We hebben heel 
kritisch gekeken welke vakken een predikant echt nodig heeft en welke we 
konden schrappen en hopelijk later via workshops aan kunnen bieden. 
Ook hebben we de ‘oude’ methode omgedoopt door volwassenonderwijs 
met kortere momenten van lesgeven en veel groepsopdrachten om er in 
de praktijk aan te werken. In de tussentijd moest ik ook instappen als 
tijdelijk theologisch directeur van ABCCOP die toen uit 650 kerken 
bestond. Uit de groep die meehielp in dit proces van een nieuw curriculum 
schrijven is na een aantal jaar een vervanger voor mijn directeurschap 
(Filipino) gevonden. Deze man hoopt volgend jaar de algemeen directeur 
voor ABCCOP te worden. Zo dankbaar om terug te kijken op dit proces! 

Ook hebben we ruim 70 mensen vanuit de verschillende provincies en 
eilanden opgeleid om de theologische cursus te geven. Er wordt nu 
duidelijk minder gereisd van Manila naar het platteland.   

in de agenda 

10-16/04 In Wageningen

15/04 Pannenkoeken actie ZWO 

Wageningen 

20/04 Filmavond over Aswang; 

Over drugs geweld 

31/05 Terugreis naar Manila 

14/06 Diplomauitreiking ATS 

17-20/06 GZB Azie conferentie.

22-28/06 Langham Pakistan

Neem gerust contact op voor een 

kopje thee of koffie tijdens mijn 

verlof! 06 81435798 



Gebedspunten 

Na vorig jaar gediagnostiseerd te 
zijn met lidteken in mijn longen na 
Corona, die het ademen bij 
inspanning lastiger maken en een 
aantal infecties eind vorig jaar 
kwam begin dit jaar het 
vervelende nieuws dat ik 
Tuberculose heb. Waarschijnlijk 
ben ik besmet net nadat ik Corona 
had. Dit betekent 6 maanden een 
aantal antibiotica slikken. De 
prognose is wel goed. In 
Nederland heb ik al een CT scan 
en Bronchoscopie gehad. Ik wacht 
nog op de uitslagen. Ik ben vooral 
moe, kortademig en misselijk van 
de medicatie. Als ik dit schrijf 
vandaag zitten de eerste twee 
maanden erop! Hopelijk mag ik 
snel van 4 naar 2 of 3 antibiotica, 
naar aanleiding van de 
testresultaten. :-0 

o Voor Gods kracht en steun al
die 18 jaar door diepten en
hoogten!

o Voor zoveel van mijn
studenten, die nu leerkrachten
zijn.

o Voor het netwerk dat ik heb
mogen opbouwen.

o Voor hoe snel Langham
preken zich verspreidt!

o Voor de tijd nu in het voorjaar
in Nederland!

Veel minder klassen worden gecanceld doordat een leerkracht die van ver moet 
komen niet kan reizen vanwege slecht weer. Ook dankzij Covid is er nu een 
onlineklas. 

Één van de dingen waar we tegenaan liepen met ABCCOP was hermeneutiek en 
homiletiek (preek maken). Om dat goed aan te leren zouden we er veel meer 
aandacht aan moeten geven, maar dat gaat ten koste van andere dingen die de 
dominees ook moeten leren. Terwijl we over een vervolgtraining nadachten, met 
meer aandacht voor preken hoorde ik van IVCF (studentenvereniging), Bukang 
Liwayway (sloppenwijkproject) en andere denominaties soortgelijke verhalen. 
Een Indonesische vriendin van mij had al eens iets verteld over Langham waar 
ze bij betrokken was, maar dat kwam uit Engeland en ik dacht: “dat zal wel weer 
iets Westers zijn”. Toen ik een klas meemaakte daar was ik verkocht. De moeder 
van mijn vriendin verzamelt oud ijzer en lege flessen. Haar dominee echter kwam 
naar de Bijbelstudie van die vrouw, omdat ze zoveel leert daar! Super interactief, 
helemaal aan de lokale taal en cultuur aangepast.  Toen wist ik dat we deze 
training naar de Filippijnen moesten halen. 

Door het netwerk en vertrouwen dat ik over de jaren heen met verschillende 
denominaties en parakerken had opgebouwd kon ik hen uitnodigen om samen te 
werken Langham te starten. De eerste vergadering gaf zoveel herkenning en 
enthousiasme om dit samen te doen voor ‘onze’ groepen. We spraken af dat elke 
groep zijn tien beste mensen zou sturen, die al ervaring hebben met faciliteren. 

De eerste weeklange training vond plaats in Manila, met acht ‘groepen’ 
vertegenwoordigd en 75 mensen. Het was een echt feestje van leren. Er werd 
hard gewerkt en we plakten er gelijk een dagje ‘hoe geef ik dit door aan anderen’ 
aan vast. Er volgde nog een training voor preken uit het Nieuwe- en Oude 
Testament afzonderlijk en als laatste een training hoe anderen te trainen. Vanuit 
deze eerste trainingsgroep werden via de organisaties/denominaties ofwel alleen, 
ofwel samen nieuwe trainingen gegeven. Inmiddels hebben we van noord naar 
zuid, ruim 450 leiders getraind. Sommige vanuit de denominatie verspreidt, 
anderen op klein lokaal niveau en weer anderen regionaal met samenwerking 
vanuit verschillende groepen. Steeds meer nieuwe kerken en parakerken sloten 
zich aan. Landelijke organisaties hoorden via hun leden wat we doen en vroegen 
ons ook hen te helpen hun mensen te trainen en nu vier jaar na het begin zijn er 
20 basis preektrainingen geweest en staan er het komende jaar nog achttien in 
de startblokken. Ook zijn de eerste vervolg trainingen over OT en NT al gegeven. 
Door al deze contacten kunnen we uitbreiden naar andere kerkgenootschappen 
en andere eilanden. Elke keer weer zien we hoe God dominees en kerken 
verandert. Ik ben dankbaar steeds als ik terug ga naar een plek waar ik mensen 
getrained heb en hun verhalen hoor van hoe de gemeente gegroeit is. Ook hoor 
je dan hoeveel serieuzer ze hun werk als preker genomen hebben en dat dat dan 
ook een effect heeft op de groei in de gemeente; in aantallen en in diepte. 

Aaron: “Ik wil graag mijn dankbaarheid uitspreken dat ik het Langham-seminar heb kunnen bijwonen, omdat het echt veel 
heeft veranderd in mijn prediking. Vroeger, toen ik op het programma stond om te prediken, worstelde ik echt met hoe ik les 
moest geven. Ik wist niet hoe en waar ik moest beginnen. Ik kwam zelfs op het punt dat ik excuses wilde verzinnen zodat ik 
niet naar de kerk kon gaan om te preken.  

Ik probeerde te kopiëren en plakken van Google omdat ik een tekst kreeg waarvan ik niet wist hoe ik het moest 
voorbereiden. Elke keer als ik vooraan moest staan, bad ik echt dat God met me zal zijn, want soms was ik blanco en wist ik 
niet wat ik moest zeggen. Mijn preek was rommelig, uit de context en soms was er geen richting, dus mijn PowerPoint was 
te lang omdat al mijn uitleg op de dia stond. 

Ik kon ook aan de luisteraars zien dat ze in de war raakten door mijn lessen en ik vergat snel wat ik geleerd had. Ik merkte 
ook dat nadat ik klaar was met preken, ik het gevoel had dat er iets ontbrak en ik me afvroeg of wat ik zei correct is en ik niet 
tevreden was met mijn prediking. Langham heeft me echt geholpen omdat mijn  
preken veel zijn veranderd. Ja, het is nog steeds een beetje moeilijk te volgen,  
maar het is niet langer een last voor mij om te preken. Ik vind het moeilijk, maar  
ik kan het afmaken, omdat ik de grote lijnen al ken die gemaakt moeten worden,  
dus toen je zei dat de Langham degenen zal helpen die in de kerken preken,  
dacht ik meteen bij mezelf dat ik één van die wie zal er baat bij hebben. Vorige  
week stond ik op het programma om te preken. Ik was er klaar voor,ik voelde dat  
er niets ontbrak en de luisteraars begrepen het. Dank God voor het hebben van  
Langham-preken en voor de mensen die gewend zijn om het te onderwijzen.  
Ik hoop dat het veel meer mensen zoals ik zal leren die niet echt weten hoe  

ze moeten preken. … en ik had maar zeven dia's 😊 nodig deze keer.” 

Dankpunten 



Langham geeft ons een klein budget voor een jaar dat we mogen gebruiken 
voor reizen, huur van locaties, eten etc. Het lesgeven doen wij vrijwillig. De 
deelnemers betalen altijd een eigen bijdrage, maar wel naar rato van wat ze 
kunnen. Zelfs een deel van het eten betalen is vaak al een belemmering voor 
mensen van het platteland of de bergen om te komen. Tegelijk wordt iets waar 
ze wat voor hebben moeten laten wel weer meer gewaardeerd. Er loopt 
daardoor altijd een dunne lijn tussen wel een eigen financiële bijdrage vragen 
of niet, tegelijkertijd mag dit geen belemmering zijn. Af en toe is er ook iemand 
die voor twee personen betaald, zodat we iemand die het echt nodig heeft 
gratis kunnen laten komen. Inmiddels zijn we ook uitgebreid naar heel wat 
andere denominaties en krijgen we regelmatig berichten of we een nieuwe 
groep ook kunnen helpen. 

Gelukkig hebben we al twee trainingen van faciliteerders gehouden om mee te 
helpen om aan deze vraag te voldoen. Al met al zoveel om met dankbaarheid 
op terug te kijken!  

Geldzaken 

 

Iljo de Keijzer,  

OMF-international  

PO Box 1997-1159  

QCCPO 1100, Quezon City 

Philippines  

0063-9257276110  

iljo.dekeijzer@omfmail.com 

http://iljo.algemeenbekend.nl 

Contact informatie Iljo 

Collofon 

De GZB en de OMF werken samen 

om de uitzending van Iljo de Keijzer 

mogelijk te maken. Voor 

adreswijzigingen en overige 

informatie kunt u terecht bij de 

GZB: 

Postbus 28, 3970 AA Driebergen. 

Tel: 0343-5124444 

E mail: info@gzb.org 

De Thuisfrontcommissie van Iljo 

kunt u bereiken via de secretaris: 

Peter Quik.  

Velgtstraat 23,  

5321 SX Hedel.  

0653867807    

p.a.quik@outlook.com

Voor vragen van financiële aard 

kunt u contact opnemen met de 

penningmeester: 

Jan-Willem Lapoutre: 

jwk@lapoutre.be 

Giften kunt u overmaken op: 

NL 53 RABO 0329 2015 81 

t.n.v.: Diaconie v.d. Prot. Gem.

Wageningen.

Xanth. “Voordat ik hier kwam, dacht ik dat 
ik één van de meest toegewijde mensen 
was in het bestuderen van de Bijbel. Hier 
heb ik geleerd dat ik nog veel meer kan 
voorbereiden. Ik denk dat als ik dit toepas, 
de leden in mijn kerk meer zullen groeien.” 

Ysa. “Eerst wilde ik niet komen. Ik had al 
een Bijbelschool afgemaakt. Maar toen ik 
kwam, zag ik het verschil. Al het ontleden 
van werkwoorden etc, in het Engels was 
zo moeilijk op de Bijbelschool, maar nu 
zag ik dat het anders kan met Langham. 
Nu heb ik meer vertrouwen om diep te 
gaan op een manier die ik aankan.” 

Chan: “Ik leerde veel over preken, maar 
God sprak ook tot mij persoonlijk door de 
gedeelten die we bestudeerden in mijn 
persoonlijke situatie in de kerk. Ik heb 
geleerd om van de mensen te houden die 
ik dien.” 
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ManilaManilaManila
waar het begon!waar het begon!waar het begon!    

tweede generatietweede generatietweede generatie



derde generatiederde generatiederde generatie

LANGHAMLANGHAMLANGHAM
toekomst plannentoekomst plannentoekomst plannen   


